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WELKOM TOPATLETEN !!! 

Welkom, jonge Olympiërs, op de plek waar sportiviteit, vriendschap, 
avontuur en plezier centraal staan! Zijn jullie klaar om je teamgeest te 
versterken, nieuwe spellen te ontdekken, scoutsgewoontes te leren en 
nieuwe vriendjes te maken? Klaar om samen te werken en spannende 
Olympische uitdagingen aan te gaan, zowel overdag als tijdens de 
gezellige momenten rond het kampvuur? 

Dan hebben we goed nieuws! Op zaterdag 13 juli vertrekt de Olympische 
bus, vol enthousiaste jonge atleten, op een geweldige reis naar Mol. En er 
is zeker nog een plekje vrij voor jou! 

Lees zeker de Olympische gewoonten en regels eens na in dit infoboekje. 
Zo vertrekken jullie helemaal voorbereid op ons superleuke kamp! We 
kijken ernaar uit om samen met jullie de uitdaging aan te gaan! 

Een stevige handdruk en sportieve groeten, 

​
De leiding van de Kapoenen, Welpen en Poema's! 
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Waar gaan we naartoe? 

Beste ouders, 

We heten u van harte welkom bij het Scoutskamp van dit jaar, dat volledig in het teken 
staat van de Olympische Spelen. Gedurende deze week zullen onze scouts niet alleen 
deelnemen aan sportieve activiteiten, maar ook leren over de waarden van 
samenwerking, sportiviteit en respect die centraal staan in de Olympische gedachte. 

Locatie van het kamp 

Het kamp vindt plaats op de Chiro Albatros Wezel, gelegen aan de Lostraat 2a, 2400 
Mol.  

 

Wil je jouw kind, kleinkind of vriend(in) een leuke verrassing bezorgen tijdens het kamp?  

Dat kan! 

Stuur jullie brieven naar het volgende adres: 
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Belangrijke data 

Bagage afzetten (dinsdag 8 juli) 

Tijd om de bagage in te checken! Jullie zijn welkom tussen 18u en 19u op de scouts. 
Zorg ervoor dat je alles mee hebt (zie meeneemlijst). 

Je mag maximaal 2 stuks bagage meenemen. We vragen 
om indien mogelijk een reisTAS i.p.v. een harde valies mee 
te nemen. Bij het inchecken krijgt elk bagagestuk een lintje in 
een bepaalde kleur, zo kunnen we spullen van kapoenen, 
welpen en poema’s gemakkelijk sorteren. Verwijder dus zeker 
de gekleurde lintjes van vorige jaren en zorg dat overal een 
naam op staat!! 

Indien er medicatie meegenomen moet worden kan u dit op deze dag al 
afgeven of tijdens het vertrek. Gelieve dit reeds in een apart zakje MET 
NAAM te steken en te vermelden hoe dit gebruikt wordt. Samen met mama en papa kan 
je dan je bagage op de vrachtwagen gooien. 

Willen jullie enkele sfeerbeelden van op kamp gedrukt op een kaartje? Op de laatste 
pagina van dit boekje vind je een invulstrookje. Noteer hierop hoeveel foto’s je graag 
zou willen. Bij het binnenbrengen van de bagage geef je dit af. Wij regelen de rest!! 

Vertrek (zondag 13 juli) 

Al maanden zitten we met kriebels in onze buik te wachten en vandaag is het eindelijk 
zover, we vertrekken op kamp! We verwachten jullie in uniform aan de parking van 
de HUBO/MODEMAKERS/BASIC FIT om 8u30  (aan de N16, dichtbij kruispunt met 
Hingene; Tijpel 7-9). 

Wat breng je mee?  

●​ ISI+ -kaart/ID -> Afgeven aan leiding tijdens aanmelding, zij zullen deze 
bijhouden!  

●​ Kleine rugzak (ook bruikbaar voor dagtocht)  
●​ Water  
●​ Boekje/strip/spelletje  

Einde (zondag 20 juli) 

Het kamp loopt helaas ten einde, alle spelletjes zijn uitgespeeld en het eten is op …  
Zondag 20 juli om 14u sluiten we het kamp af en zijn jullie welkom om jullie 
kind(eren) op te halen in Mol, op het kampterrein. Dit jaar kunnen jullie achteraf nog 
even blijven plakken voor een hapje en een drankje. Iedereen welkom! 
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Liedjes 
Om de stilte te doorbreken op onze reis raden wij aan om alvast de stembanden goed in 
te smeren. Zo kunnen wij samen al fluitend het kamp beleven. Zoals jullie gewoon zijn 
vanop weekend zingen wij telkens voor en na elke maaltijd, en op het einde van de dag 
voor het slapen gaan. Begin dus maar te oefenen! 

 

        Voor & na elke maaltijd 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, 
wij bidden/danken u, O Heer. 
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, 
wij bidden/danken u, O Heer 
 
(Leiding) Bikke bikke bik! 
(Iedereen) HAP HAP HAP! 
(Leiding) Bikke bikke bik! 
(Iedereen) HAP HAP HAP! 
(Leiding) Bikkeur-de-bik bik 
(Iedereen) WIJ ZIJN NOG NIET DIK, EUJ! 
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Wat neem ik mee? 
Opgelet mama’s en papa’s, uiterst belangrijk! Voor sommigen onder ons zal het de 
eerste keer op kamp zijn. Spannend! Gelukkig heeft de leiding al heel wat ervaring met 
kampen, gekke reizen, onbewoonde eilanden, festivals … en weten wij als geen ander 
wat belangrijk is en je zeker niet mag vergeten. 

Hieronder enkele richtlijnen en tips voor de perfecte koffer. 

Kledij 
We hopen dat het elke dag zonnig en warm is, maar tijdens een kamp kan het ook al 
eens regenen of wat kouder zijn. Zorg er dus voor dat je op alle 
weersomstandigheden voorzien bent, gelukkig komt er na regen altijd zonneschijn. 

Omdat we achteraf altijd EXTREEM veel overige kledij hebben, die opeens van niemand 
is of in een foute koffer belandt, vragen we om ALLES te voorzien van een naam. 

Voor de vuile kleren (waarvan de kans zeer reëel is), voorzie je best een linnenzak. 
Geen plastic zakje, want natte kledij houdt niet van plastic. 

Zoek ook wat kledij, materiaal, attributen… om je mega cool mee te verkleden. 
Iedereen heeft wel iets op zolder, in de kelder, in de verkleedkoffer of de kleerkast van 
papa…maar vergeet niet: dit jaar zijn we olympische atleten, dus denk eens na over 
dingen bij dit thema. 

Bij het vertrek verwachten we wel dat iedereen in perfect uniform is. De andere 
dagen is er geen strikte dresscode, al wordt iets van scoutskledij altijd geapprecieerd.  

 

Medicatie 
Indien je bepaalde pilletjes of siroop moet innemen tijdens ons verblijf geef je die best 
voor vertrek aan de leiding met de nodige uitleg. Medicijnen tegen hoofdpijn, buikpijn … 
worden door de leiding voorzien en hoeven niet meegenomen te worden. 

 

Post 
We kunnen post ontvangen op kamp, maar zeker ook sturen. Breng zeker de adressen 
mee van je familie, vrienden of liefje, zodat ook wij vanuit het olympisch dorp iets 
kunnen laten weten aan de buitenwereld. Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf de 
adressen thuis al op de enveloppe, ook de postzegels kan je al plakken. Dan kan er 
alvast niets meer verkeerd gaan op kamp. Vergeet ook geen briefpapier en balpennen. 

 

Centjes 
Zakgeld heb je op kamp niet nodig, laat dit dus zeker thuis, aangezien dit enkel verloren 
kan gaan. 
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Vlaamse kermis 
Op kamp zal op de dag van het kampvuur ‘de Vlaamse kermis’ plaatsvinden naar 
jaarlijkse traditie. Dit is een soort kermis waar iedereen een standje kan openen met iets 
leuks! 

Enkele voorbeelden: kapper, beker-omvergooien, make-up kraampjes, cocktail 
kraampje, massages, fruitssaté’s ... Als je al een leuk idee hebt, mag je uiteraard het 
materiaal meenemen dat je nodig zou hebben! Voor zij die nog niet veel ideetjes 
hebben, geen paniek! De leiding neemt ook van alles mee dat jullie mogen gebruiken. 
(Liever geen slijm maken, dat is een hele plakboel achteraf)  

Kampvuur 
Ons verblijf op het kamp sluiten we op de laatste dag af met een kampvuur. 

Dit gaat gepaard met leuke showtjes, actjes, dansjes, liedjes… die de leden voor elkaar 
brengen. Op voorhand oefenen mag, maar moet niet, op kamp wordt daarvoor tijd 
voorzien. Muziek, een outfit waarmee je de show steelt of attributen meenemen mag 
natuurlijk wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

Meeneemlijst  
Eindelijk tijd om echt in te pakken! Afvinken maar:  

Kledij (voldoende!) 
◻​ Ondergoed (8 - 12 stuks) 
◻​ Kousen (8 - 12 paar + stapkousen) 
◻​ Witte t-shirt om nadien weg te gooien 
◻​ T-shirts (4 – 7) 
◻​ Broeken (kort en lang, 4 – 7) 
◻​ Truien (2 – 4, voorzie ook een dikke voor ’s avonds) 
◻​ Regenkledij, voorzie zeker een regenjas! 
◻​ Schoenen: 

o​ Die nat en vuil mogen worden/sportschoenen 
o​ Die comfortabel zitten 
o​ Bottines 
o​ … 

◻​ Verkleedkledij in thema  
◻​ Eventueel: kledij voor een actje bij het kampvuur 
◻​ Linnenzak voor vuile kleren 

Slaapmateriaal 
◻​ Matje (er is geen plaats voor veldbedden of luchtmatrassen!) -> Ook geen 

yogamatjes!! 
◻​ Hoofdkussen + hoofdkussenbeschermer (indien gewenst) 
◻​ Slaapzak 
◻​ Troeteldier 
◻​ Pyjama (+ 1 reserve) 
◻​ Zaklamp 

Toiletgerief, verzameld in een toiletzak & wasgerief 
◻​ Tandenborstel + tandpasta 
◻​ Shampoo/conditioner (2 in 1)/douchegel → NAAM!! 
◻​ Kam/borstel (geen ‘tangle teezer-varianten’ (zie foto) want dit werkt niet goed) 
◻​ Washandje 
◻​ Handdoeken (2-3) 

Allerlei 
◻​ Zwemgerief (+ handdoek) 
◻​ Zonnecrème + aftersun 
◻​ Muggenzalf 
◻​ Hoofddeksel 
◻​ Zonnebril 
◻​ Medicatie (afgeven bij inleveren bagage of vertrek) 
◻​ Materiaal ‘Vlaamse kermis’ 
◻​ Boek/strip voor de busrit of tijdens platte rust 
◻​ Drinkbus!!! 
◻​ Gamel + bestek + beker (enkel voor poema’s) 
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Brieven 
◻​ Briefpapier 
◻​ Schrijfmateriaal 
◻​ Enveloppen, met adressen reeds opgeschreven en postzegels al opgeplakt 
◻​ eventueel extra postzegel(s) 

Bij het vertrek 
◻​ Kleine rugzak (die ook voor de dagtocht handig is) 
◻​ Gevulde drinkbus 
◻​ In perfect uniform 
◻​ Iets om je kalm bezig te houden tijdens de busrit 
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Takinfo 
Welpen 
De tweedejaars welpen (4e leerjaar) hebben op kamp hun welpenbelofte. Dit is een 
belangrijk moment voor je naar de poema’s kan overgaan. 
 
Wat het precies is, is nog een beetje geheim. Maar we kunnen dit alvast verklappen: 
zorg dat je je technieken kent (sjorren, eventueel een aantal knopen), zorg 
dat je het avondlied kan meezingen en voorzie een slaapmatje. 
 

Poema’s 
De poema’s gaan op tweedaagse. Zorg dus zeker voor een paar stevige 
wandelschoenen en -sokken, die eens zijn ingelopen. Verder voorzie je een 
trekkersrugzak, waarin een slaapzak, matje, kussen en wat reservekledij 
past!  
 
We eten ook in onze eigen poematent, waardoor een gamel + bestek + bekers 
essentieel zijn voor de poema’s  
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Reglement 

Wat je op kamp niet nodig hebt: 
Speelgoed, elektronica of andere dure spullen: dit 
gaat stuk of wordt afgenomen door de leiding. De leiding 
voorziet voldoende activiteiten.  
 

 

​
Snoep, koeken, frisdrank e.d.: we hebben een aantal 
sterren-foeriers bij die superlekker en meer dan genoeg eten 
voorzien om onze magen te vullen. Eten van thuis meebrengen 
is dus overbodig en kan enkel schimmelen. Wat gevonden 
wordt door de leiding wordt afgenomen en ben je kwijt. Dit zal 
helaas verdwijnen in de grommende -en alles verslindende 
magen van de leiding. Ook post met verboden inhoud ben je 
kwijt! 

 
De regels die doorheen het jaar gelden, blijven ook tijdens het kamp van kracht. 
Hieronder vallen o.a. het stokkenbeleid (Ja, dit geldt ook voor steentjes), zwijgen als 
de leiding een uitleg doet of dit vraagt, stilte bij het slapengaan, respect hebben voor 
elkaar, enz. 

 

Wat je op kamp vooral wel nodig hebt: 
Een goed humeur en heel wat enthousiasme want de 
leiding heeft er al zin in!!! 

 
 

BEDANKT OM TE 
    LUISTEREN 

 

Extra 
Zorg dat je je eigen veters kan knopen op kamp. De leiding is geen 
schoenknoopmachine. 
Indien dat echt een hele opgave is raden wij aan om schoenen met plakkers te voorzien. 
Knoop je veters in 8 stappen! De MAX gewoon! Het proberen waard! Toi toi toi! 
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Tot Slot 

 

Heeft u de volledige Olympische handleiding doorgenomen? Geweldig!  
Je kent nu alle data uit je hoofd en weet precies wat er in je sporttas 
moet. Je bent helemaal klaar om naar het Olympisch kamp te vertrekken! 
Wij staan alvast te popelen om te vertrekken, want het wordt een groot 
avontuur vol spannende wedstrijden en plezier! Dat staat vast. Let’s go, 
team! 
 
 

Gitte Timmermans Takleider Kapoenen 0468 51 23 42 

Flo Van Nieuwenhove Takleider Kapoenen 0468 41 99 77 

Luca Suykens Takleider Welpen 0468 31 15 50 

Casper Van Marcke Takleider Poema’s 0492 78 54 73 

Lore Borremans Groepsleiding mee op 
kamp 

0471 41 51 29 

Cel Van Nieuwenhove Groepsleiding & jinleiding 0468 22 91 32 

Arne Segers Groepsleiding & 
giverleiding 

0468 22 69 78 

 

 

Locatie kampterrein in geval van nood: Lostraat 2a, 2400 Mol 

 

Zit je ondertussen toch nog met een vraag of opmerking? Je kan steeds 
terecht bij bovenstaande personen of je kan ons bereiken via mail:  
kapoenenleiding@scoutingbornem.be 
welpenleiding@scoutingbornem.be 
poemaleiding@scoutingbornem.be  
 

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 
Tot héél binnenkort! 
 
 
‘n Stevige Linker, 
Jullie favoriete leiding 

12 

mailto:kapoenenleiding@scoutingbornem.be
mailto:welpenleiding@scoutingbornem.be
mailto:poemaleiding@scoutingbornem.be

	 
	Waar gaan we naartoe? 
	Locatie van het kamp 

	Belangrijke data 
	Bagage afzetten (dinsdag 8 juli) 
	Vertrek (zondag 13 juli) 
	Einde (zondag 20 juli) 

	Liedjes 
	Wat neem ik mee? 
	Kledij 
	Medicatie 
	Post 
	Centjes 

	Vlaamse kermis 
	Kampvuur 
	Meeneemlijst  
	Kledij (voldoende!) 
	Slaapmateriaal 
	Toiletgerief, verzameld in een toiletzak & wasgerief 
	Allerlei 
	Brieven 
	Bij het vertrek 

	Takinfo 
	Welpen 
	Poema’s 

	Reglement 
	Wat je op kamp niet nodig hebt: 
	Wat je op kamp vooral wel nodig hebt: 
	Extra 

	Tot Slot 

